
OM IETS VOOR DE BUURT TE BETEKENEN
Een leuk idee voor de buurt begint vaak gewoon met één iemand die de eerste stap zet 
— misschien ben jij dat wel! Of het nu gaat om iets gezelligs, iets groens of iets goeds: 
met een beetje enthousiasme kom je al een heel eind. Met deze tips & tricks wordt het 

organiseren van jouw buurtinitiatief extra makkelijk én leuk.

Begin klein
Een groot idee is niet 
nodig. Een kop koffie 
met de buren, samen 
wandelen of een middagje 
opruimen kan al veel doen.

Maak gebruik van 
wat er al is
Een speeltuin, het plein, 
een gemeenschappelijke 
tuin of een buurtapp: vaak 
heb je alles al dichtbij.

Vraag hulp
Je hoeft het niet alleen te 
doen. Vaak helpen buren 
graag even mee met 
spullen, vervoer of een 
flyer.

Sluit af met iets leuks
Een drankje, iets lekkers 
of een groepsfoto maakt 
het compleet en zorgt voor 
blijvende verbinding.

Praat met je buren
Vertel over je idee en 
luister wat anderen leuk 
vinden. Samen bedenken 
is leuker dan alleen!

Houd het 
overzichtelijk
Kies een duidelijke datum, 
tijd en plek. Een klein plan 
is vaak makkelijker uit te 
voeren.

Gebruik lokale steun
Sommige gemeenten 
of welzijnsorganisaties 
bieden hulp of een 
klein budget voor 
buurtinitiatieven — check 
wat er mogelijk is!

Deel je succes
Maak een foto of kort 
verhaaltje en deel het met 
de buurt of op de website 
van DOEDE GOED. Zo 
inspireer je anderen!

Kies iets wat
bij jou past
Gebruik jouw talenten of 
hobby’s — of het nu koken, 
tuinieren of organiseren is.

Laat van je horen
Hang een briefje op, plaats 
een bericht in de buurtapp 
of vraag of het in de 
wijkkrant mag. Zo bereik je 
meer mensen.

Houd het 
ontspannen
Niet alles hoeft perfect. Als 
het gezellig is en mensen 
elkaar leren kennen, is het 
al geslaagd.
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Bekijk buurtverhalen in 
Eindhoven-De Kempen:

Doe mee aan activiteiten 
in jouw buurt:


